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Rabbim! Benim göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki sözümü anlayabilsinler. (TaHa/25-28) 

Allahım! Ölüm anında bizi Lailaheillallah üzerine sabit kıl. Allahım! Bizi iman eden, saüh amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eyle. 

Rivayet ediliyor ki Rasulullah (s.a.v) bir keresinde sessizliğin ortasında aniden elini kaldırdı ve gülümseyerek dedi ki; 

"Bana az önce bir sure indi." 

Anlaşıldığı üzere Rasulullah sadece Kur'an vahyini alır, onu okurdu ve çok nadir durumlarda daha Kur'an'ı okumadan önce bile kendisine önemli bir vahiy geldiğini belirten bir duyuru yapardı. Bizim için Kur'an-ı Kerim'in tamamı özeldir; fakat Kur'an-ı Kerim'de Rasulullah için önemli bir yere sahip olan çok özel anlar vardı ve Ümmetin onların önemini idrak etmesini istedi. Çünkü eğer O Kur'an'ı sadece normal bir şekilde okursa biz o vahyi her halükarda Allah'ın sözü olarak ciddiye alırız. Fakat O daha kendisine ineni okumadan "Bana yeni bir sure indiğini farkettiniz mi?" diyerek her zaman yaptığının dışına çıkıyor. -Tebessüm ettiğini içeren rivayetler de var- Bu yüzden Kur'an ve Sünnet arasındaki ilişkinin önemli bir parçası da az önce Arapça hutbe esnasında dinlediğiniz Kevser Suresi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi vessellem'in gülümsemesiyle ilişkilendirilmesidir. O'nun kişisel hazzıyla ilişkilendiriliyor ve bu anlaşılması önemli olan bir şeydir. 

Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem'in hayatı çok zorlu olaylarla doludur. Peygamber olmadan önce bile. Mesela Allah tanımlıyor, 

Seni fakir bulup zengin etmedi mi? (Duha/8) ^4^ çoğumuzun bildiği gibi aile anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Fakat 'aala, yeulu' (fiil halleri) birine ihtiyaç duymak, ona sıcak bakmaktır. Tıpkı çaresizce annesine sığınan bir çocuk gibi. Ve bu şekilde annesi onun ailesi olur. Ailenin başındaki kişi olarak geride kalan aile üyeler sizin ailenizdir. 

Bu ’Aaila' olarak adlandırılır. Çünkü onlar size yönelir, ihtiyaç duyar sizi isterler. Bu ilişkiden ötürü Allah muhtaç olanı olarak tanımlıyor. Ve Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem'in durumu, "O seni muhtaç bir durumdayken buldu." olarak betimleniyor. Başka bir deyişle zor durumdaki bir çocuk can havliyle babasına annesine yöneliyor ve daha kendisini hiç tanımadan babasını, çok erken yaşta 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annesini kaybetmiş. Ona kendi evladı gibi bakan dedesini kaybediyor. Sonra desteğe en çok ihtiyaç duyduğu zamanda Ebu Talib vefat ediyor. Bütün Kureyş'in ona duyduğu kin gittikçe daha kötü bir hal aldığı bir zamanda. Zorlu zamanlarla kendisine sığındığı hanımı (r.anha) vefat ediyor. Sürekli olarak muhtaç durumda bırakılılıyor. İnsanoğlu her zaman duygusal desteğe ihtiyaç duyar. Bu Rasulullah için de geçerlidir. Onun da duygusal desteğe ihyiyacı oldu. Hudeybiye olayında sahabe ihramı çıkarmayı reddettiğinde, bu hayatı boyunca onu en çok sarsan anlardan biriydi. Her zaman kafirler ve münafıklar tarafından asilik olurdu; ama siyerdeki bu olay bir istisnadır. 
Çünkü sahabe neye uğradığını şaşırdı. 

Binlerce kişiydiler (bazı rivayetlere göre on sekiz bin) Çok yakın bir yerdeler ve haccetmek için hazırlar, oraya varmak için bütün yolu yürümüşler. İnsanın yürümesi için uygun olmayan bir yol. Çünkü normal yolu tercih ederlerse kendilerine saldırılabilirdi, Hudeybiye'ye gelmek için hayvanların bile geçmediği bir yolu kullanmak zorundasınız. İhramlarının alt kısmı büyük oranda kanla kaplıydı çünkü ayakları sürtünmüştü ve ayakkabıları kara kayalıklardan ötürü erimişti. Açıkçası bu yol bir sahabe tarafından önerilmişti. Yürümek için uygun bir yol değildi. Oraya vardılar ve görüşmeler başladı ve kolay görüşmeler değildi. -Bu hutbe değil ama ben size sahabenin Hudeybiye'deki hassasiyetini anlatmaya çalışıyorum.- "Sonunda haccımızı yapacağız, hac için getirdiğimiz kurbanlıkları keseceğiz." 

"Hayır. Geri Dönün" Bütün müzakerelerin ardından Rasulullah "Hac yapmıyoruz, geri dönün." diyor. Şaşkınlık oldukça fazlaydı. Başka bir grup olsaydı isyan çıkmasını bekleyebilirdiniz. Düşünebiliyor musunuz? Haccınız için ödeme yapmış, ihramızı almış ve ailenizle vedalaşmışsınız, helalleşmişsiniz, Cidde'ye varmak için üç aktarmalı bir uçuş gerçekleştirmişsiniz ve sonra pasaport ofisindeki adam size diyor ki "Amerika'ya geri dön." Yüz, iki yüz, beş yüz... Grupta kaç kişiler? Havalanında çok büyük problem çıkar. Sessizce oturamazsınız. Bu durumu sahabenin (Allah hepsinden razı olsun) itaatsizliği olarak düşünebilirsiniz. Fakat aslında hiçbir şey dememeleri fevkalade bir teslimiyet göstergesidir. Bir iki tanesi tepki gösterdi; ama geri kalanlar sadece sessizce durdu. Ancak ihramlarını çıkarmayarak ilkin Rasulullah'ı (s.a.v) dinlemediler. Hac yapamamanın üzüntüsüyle ve kafa karışıklığıyla boğuşuyorlardı. Çünkü Rasulullah (s.a.v) rüyasında haccedeceklerini görmüştü. Ve şimdi diyor ki geri dönün. Ömer (r.a) bile şok olmuştu. Bunları sîzlerle paylaşmamın sebebi bu anın sahabeler için ve daha çok Rasulullah (s.a.v) için büyük bir üzüntü anı olmasıdır. Sonra Müminlerin annesine döndü. Bu dönmelerinde hep bir süreklilik var. Bir hayat arkadaşına, aileye ve çocuğa ihtiyacımız vardır. Bu yüzden ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi düşündüğünüzde, ebeveyne ihtiyaç duyan çocuktur; ama aslında tam tersi de bir gerçektir. Ebeveynler de çocuklarına ihtiyaç duyarlar. Bebeğimizi, çocuğumuzu kucağımıza aldığımızda 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stresimiz ortadan kalkar. Onları mutlu gördüğümüzde biz de mutlu oluruz. Bu derin bir ilişkidir. Özellikle birçok kez ailesinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan biri için en acı verici olan çocuğunu kaybetmesidir. Özellikle başka hiç kimsesi olmayanlar için, sonunda bir çocukla ödüllendiriliyorlar ve sonra bu ilişkilerini sevgiyle besleyecekler; çünkü bu tarz bir ilişkiden mahrum bırakılmışlardı. Rasulullah'ı (s.a.v) anlamanız gerekiyor. Çünkü bir annesiyle olan ilişkisinden mahrumdu. Babasından mahrum bırakılmıştı ve bir çocuğu olduğunda, bu çocuğun en yoğun sevgiyi hissedeceğinden emin olmak isteyecek, sahip olmadıklarını telafi etmeye çalışacaktı. 
Mesela eğitim alamamış birçok kişinin en büyük hayali en azından çocuklarının eğitilmesidir. Kendilerinin elde edemediklerine çocuklarının sahip olmasını istiyorlar. 
Bu durum çocuklarına karşı duydukları kapsamlı bir sevginin dışında ve buna rağmen, Rasulullah'ın (s.a.v) oğluna ne oluyor? 

Vefat ediyor. Bebekken vefat ediyor. Bu Peygamberimizin (s.a.v) hayatındaki en acı verici tecrübelerinden biridir. O vefat ettiğinde (r.a) evin içerisinde aileyi kaplamış olan bir üzüntü var. Bu durumda insanlarla konuşmak bile zor. Taziyeye geliyorlar, teselli etmek görüşmek istiyorlar; fakat bazen sadece yalnız kalmak istersiniz. Evet bazen gelip ellerini omzunuza koyup sizin acınızı hissederler ancak o an hiçbir şey yapmak için uygun bir zaman değildir. Fakat Rasulullah (s.a.v) sorunu kapı komşusu Ebu Leheb ile idi. İslam'ın en korkunç ve çirkin düşmanı, kapı komşusu. O zamanki kapı komşuluğu şu an bizim zamanımızdaki apartman ya da evlerdeki gibi değil. Size en yakın olan. Aynı duvarı paylaşıyorsunuz ve ilk olarak o zaman bu duvarlar çok inceydi. İkinci olarak bizim Teksas'taki gibi arka bahçelerin aksine onların ön taraflarında avlular vardı başka bir deyişle çitleriniz arkada değil ön tarafta. Evin önündeki bu açık alan da evden sayılırdı. Bazılarınız Güneydoğu Asya'dan ya da Hindistan, Pakistan'dan vs. geliyorsunuz orda fark edersiniz ki onlar buna "sihn" diyorlar. Köylerde falan genelde ön tarafta otururlar, yani bu açık bir alan ve o zamanlar oturma odasıydı burası. Açık alandaydı. Ve burada önemli olan nokta bir çatının olmaması ve eğer bir çatı yoksa oturma odanız komşunuzdan sadece bir duvarla ayrılıyordur, öbür tarafta ne olduğunu duyabilirsiniz. Çok fazla mahremiyet yok. Bir çocuğun vefat ettiğine dair yeni haber, hemen Ebu Leheb'in evine ulaşıyor, kapı komşusu ve Rasulullah'ın (s.a.v) amcası. Amcası olmasına rağmen Peygamber (s.a.v) ölü çocuğunu tutarken onun güldüğünü, aşırı derecede sevindiğini duyabilirdiniz. "Batara Muhammed" diye bağırdığını da. Evden dışarı çıkıp sokaklarda bağırarak. Birinin çocuğu olduğu zamanki sevinç çığlıklarıyla, kutlama şekliyle bu iğrenç adam sokaklarda yürürken Muhammed'in adı taşınmayacak, kimse O'nun adını almayacak diye bağırıyor. Çünkü bilirsiniz kız çocukları bizim ismimizi almazlar. 
Kızlarımızın nesli kocalarına geçer. Bizim soyadımız oğullarımız yoluyla taşınır. Bu 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yüzden o kimse Muhammed (s.a.v)'in adını taşımayacak diye çok mutluydu. Bunları bağırarak söylüyor ve bu nokta çok önemli. Çünkü Rasulullah'ın (s.a.v) ve ailesinin kendisini duyamayacağı bir şekilde değil. Bu Rasulullah (s.a.v) için ezici bir üzüntü ve keder. İşte sure bu durumda nazil oluyor. Ve sure hakkında ne dedim? Elini kaldırıp gülümsüyor ve diyor ki "Bana az önce bir sure geldi." Kur'an'ın sadece hareketlerimize ya da sadece Allah, melekler ve ahiret hakkındaki inançlarımıza rehberlik etmemesi inanılmaz bir şey. Kur'an inançlarımız için, neyin helal neyin haram olduğunu bilmemiz için, rehberdir. Akaidimizdir. Fakat Kur'an ayrıca bizim duygularımızı yönlendirmek için de indirilmiştir. Üzüntümüzü sevince çevirmek, öfkemizi sakinliğe dönüştürmek için, hislerimize kılavuzluk etmek için de vardır. "Kim Allah'a gerçekten iman ederse Allah O'nun kalbine hidayet verir." O kalbin içinde ne olursa olsun. Eğer kalpte kıskançlık varsa Kur'an o kalbi kıskançlığı artık hissetmemeye yönlendirir. Eğer kalbinde açgözlülük varsa Kur'an onu cömertliğe dönüştürmeni sağlar. Rasulullah (s.a.v) bu noktada ezici bir üzüntü içerisindeydi. Kur'an O'na geldiğinde elini kaldırıyor ve O'nun gülümsemesini görüyorsunuz. İşte bu Kurân'ın bir müminin kalbinde oluşturması gereken etkidir. Peki bu boğucu kederi alıp götüren ve onu sevince dönüştüren sözler nedir? Belirtmek önemli. Çünkü sizin ya da benim Rasulullah'ınki kadar (s.a.v) acı verici bir duruma düşme olasılığımız düşüktür. Allah O'nu bu inanılmaz acı verici duruma soktu, ardından O'na sureyi verdi. Ve bu sure sadece Rasulullah (s.a.v)'a özel değildi. Kur'an bütün insanlığa verilmiş bir hediyedir. 

Bu hediyenin ilk alıcıları da inanmayan bir toplumdur. Allah (c.c) bize direk bir kitap teslim edebilirdi. Bütün sureler bir arada inip yazılmış olarak. Fakat O diyor ki; 

"Kur'an'ı insanlara ağır ağır okuyasın diye bölümlere ayırdık ve ihtiyaçlar gerektikçe bölüm bölüm indirdik." 

Bu Allah'ın söylediği ve Kur'an'ın bir indirilme şekli vardır. Flerkesin okuduğu bu kısa sure öyle ucuz bir şey değil. Bilirsiniz, bunu okuruz çünkü acelemiz vardır; çünkü diğer işlere yetişmemiz gerekiyordur. Bir an önce atlatmamız lazımdır. Rasululah (s.a.v) bu sureyi almak için çok büyük bedel ödedi anlıyor musunuz? Kolay gelmedi. Bedava değildi. Onlardan bir bedel ödemeden faydalanıyoruz; fakat ayetleri o zaman ne olduğuyla, Rasulullah'ın bu tebessümüyle bağdaştırdığınız zaman bu surenin hayatınıza etki gücünü fark edersiniz, hayatınıza neler yapabileceğini hissedersiniz. 
Üzüntü, keder, stres, her neyin altına gömüldüyseniz üzerinizden tamamen kaldırılabilir. Sadece bu sözler sayesinde. Çünkü herhangi biri size gelip elinizi omzunuza koyup teselli edip sizi iyi hissettirir. Bir nebze yardımcı olabilir. Ancak eğer bunu yapan Allah ise durum çok farklıdır. Kıyaslayamazsınız bile. Allah (c.c) diyor ki "Endişelenme sana Kevser'i veren biziz." 
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Kevser'i tercüme etmek zor. Rasulullah (s.a.v) sadece bir rivayette değil birçok hadiste, cennette kendisine verilen nehirden bahseder. Sadece bir yerde değil birçok yerde. İbni Kesir (rahimehullah) bu kısa sure üzerine -biliyorsunuz çok uzun bir tefsir değil.- Bu surenin tefsiri yedi sayfa kadar ve yedi sayfanın altısı ilk ayet hakkında. 
Kendisini sadece bir ayet üzerine hayli yormuş. Çünkü Rasulullah (s.a.v) bu sadece bu nehrin verilmesine, ümmet için getireceği hayra ve kendi zihnine getirmiş olduğu faydaya çok sevindi. Sürekli olarak nehirle Ümmet arasında bağlantı kurdu. Neden bunu yaptı? Burdan almamız gereken ders, incelik nedir? Peygamber (s.a.v) sevgi dolu bir babaydı; fakat O'nun Ümmetine olan sevgisi her şeyin üstündeydi. Şunu demek istiyorum, benim çocuğum diyen İbrahim (a.s) var. Dünyadayken bile çoluğuma çocuğuma ne olacak diye düşünürüz. Fakat Rasulullah (s.a.v) Ahiret gününde bile - ayetin ifadesiyle- kişinin kardeşinden, babasından, annesinden kaçacağı ve kimsenin kimseyi umursamadığı günde Rasulullah'ın (s.a.v) dudaklarından dökülecek kelime "Ümmetim... Ümmetim" olacaktır. İşte O'nun hepimize olan muazzam sevgisi. Allah (c.c) tarafından Peygemberin (s.a.v) kalbine yerleştirilen bir şey. Müminler özel kılınıyor. Ayette yapılan şeye 'takdim' denir. Bilhassa Müminlere karşı son derece şefkatli ve merhametlidir, her zaman için koruyucudur. Bu yüzden Rasulullah (s.a.v) cennetteki nehir hediyesinin sadece kendisi için değil, bütün Ümmet için olduğunun fark ediyor. O'nu bu denli sevindiren durum buydu. Sonrakiler Haşan Basri gibi tabiin neslinden kişiler ayrıca birçok sahabe farkına varıyor ki Peygamber (s.a.v) bu nehirden konuştuğunda surenin tefsirinde 'kevser' kelimesinin, bu nehre karşılık geldiğini farkediyor, cennette bir havuz, kelimenin ilk anlamı olarak geçiyor. Fakat tek anlamı değil. Çünkü kevser çok ilginç bir kelime kökenine sahip Arapça'da. Bazılarınızın Arapça'ya aşinalığı var. Fev'al kökünden türüyor. Kevser-Fev'al-(Çokluk,çoğalma) ve 'Fev'al' çok nadir kullanılan bir kelimedir. "Sana çok verdik." Fakat Kevser alışılmadık bir çokluk, sıra dışı bir abartı şeklidir. Abartı anlam olarak bir şeyin önemini vurgulamaktır. Yani anlamı zaten olağandışı, bir de bunun da en alışılmadık olan zirvedeki şeklini de alıp Peygamber (s.a.v)'e veriliyor. Sahabe bu Kevser'in Kur'an olduğunu, vahiy olduğunu, sayısı artacak olan, tâbi olunmaya devam edecek olan Ümmet olduğunu söylüyor. Allah bizi onlardan kılsın. Açıkçası bu Peygamber (s.a.v)'e verilenin hepsiydi. Şimdi toparlayalım: Hayatının en korkunç kayıplarını yaşamış bir adam var ve Allah ona "Sabırlı ol, her şey yolunda, çocuğun cennette iyi durumda, Allah sana daha iyisini verecek..." gibi teselliler vermek yerine... Bilirsiniz birine baş sağlığına gitiğiniz zaman dilinizden memnuniyet sözcükleri dökülmez. Çok şükür demezsiniz sabırlı ol, sabır vaktidir dersiniz. Fakat Allahu teâlâ O'na şimdiye kadarki en güzel hediyenin verildiğini söylüyor. Kendisinden alınan şeye hiçbir gönderme yok, sadece verilen şeyden bahsediliyor. Bütün diyalog verilenin üzerine. Çocuğunun ölümü için üzgünüm gibi bir şey yok. Giden şeyi düşünme. Sana verilen üzerine 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düşünmeni istiyorum. Sadece bakış açını değiştir ve doğrusu giden şeyi düşünmen sabır gerektirir. Fakat verilen şeyi düşünmen ise şükür, memnuniyet gerektirir. Bu yüden herkesin sabır gerektirdiğini düşündüğü bir durumu Allah (c.c) Kur'an'ıyla şükür ve memnuniyet durumuna dönüştürüyor. SubhanAllah! İnsan zihnindeki inanılmaz dönüşüm. En olumsuzu alıp, en olumluya çevirmek. Sadece küçük bir şey için minnettar olmayın. Bilirsiniz hediye büyüdükçe hoşnutluğunuz da artmalıdır. Ya da hediye ne kadar şaşırtıcı olursa o kadar hakkında konuşursunuz. 

Hatırlayın Rasulullah'ın (s.a.v) bu nehir üzerine konuştuğu hakkında birkaç rivayet söylemiştim. Allah'ın (c.c) vermiş olduğu hediyeden dolayı fazlasıyla minnettardı ve sonra Allah'ın (c.c) Peygamberine söylediği şey daha dikkat çekici. Sana Kur'an'ın, cennette bir havuzun, bu ümmetin ve daha fazlasının sana verilmesinden ötürü, duyduğun büyük hoşnutluğun bir sonucu olarak Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 
Kimilerine göre Rasulullah'ın derecesinin Makam-ı Mahmud'a yükseltilmesi (ve rafâ'na leke zikrak) de O'na verilen Kevser'in bir kısmıdır. Her O'nun ismini duyduğumuzda sallallahu aleyhi vessellem dediğimizde bu O'nun şanını daha da yüceltiyor. Makam'ı Mahmud da Kevser'in bir parçası. Din gününde kimsenin ulaşamayacağı bir konum. Bütün bunlar Kevser'e dahil. Peki bütün bu seni sevince gark eden nimetlerden sonra ne yapmalısın? Diyor ki "Rabbin için namaz kıl." ve 'fesalli' deniyor, açıkçası salat kelimesi lam harfiyle birlikte gelmez; ama burda lam rabbinin rızası için namaz kıl anlamına gelen ta'lildir. Seni koruyan Rab, hâlâ seninle ilgileniyor. Birçok insanın "Allah neden bunu bana yaptı?" diyebileceği bu en acı verici durumda bile Allah "Allah için namaz kıl demedi." "Rabbin için" dedi, seni terk etmeyen Rabbin. "Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı." gibi. Ne öğreniyoruz burdan? Allah'a hoşnutluğumuzu belirtmenin, O'na şükretmenin en büyük yolu "Namaz"dır. Onun bir zorunluluk olduğunu düşünmeden kılmak. Uygun olmayan bir vakitte günde beş defa, ofisten çıkıp fotokopi makinesinin olduğu odaya gitmek... 
Merdiven altı ya da kampüste falan bir köşe bulmak. Bu çok can sıkıcı. Neden bunu yapmak zorundayım? Birçok insan, özellikle benim geldiğim bölgedekiler bunu sadece "yapmazsan cezalandırılacaksın" gibi bir zorunluluk haline getirmişler. Yani akıllarındaki tek düşünce şu: "Namazı kılmam daha iyi; çünkü aksi takdirde yanacağım, cehenneme gideceğim." Bu yüzden onlar namazı çok katı bir şeyle ilişkilendirmişler. 
Zorba bir kanun gibi. Oysa Rasulullah (s.a.v) için sadece acısıyla baş etmenin değil, aynı zamanda acısını sevince çevirmenin yoluydu. İşte olması gereken namaz bu. 

Allah'ın huzurundasınız ve namaz dışında O'na şükretmenin daha iyi bir yolu yok ve sonra diyor ki "Venhar" Kurban kesmek olarak çeviriliyor ama 'vveddah, zibh' gibi kelimeler de kurban kesmek anlamına geliyor. O zaman 'nehr' ne? Aslında 'zibh' boynun ön tarafından kesmektir, 'nehr' sadece büyük hayvanlar için yapılan boynun 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arka tarafından kesmektir. Bu yüzden küçük bir şeyi kurban etme. Bu büyük bir mesele ve büyük bir kurbana ihtiyacın var. 'Nehr' aynı zamanda sadakatle kesilen kurban olarak kullanılır. Herhangi bir kurban 'zibh' olarak adlandırılabilir. İbrahim (as) bile 'zibh' kullanıyor. "Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm." diyor. Fakat Allah (c.c) "Hayır daha büyüğü. Büyük olanını kesmen gerekiyor." Bu ayetteki dikkat çekici şey Allah (c.c)'ın Muhammed (s.a.v) ile İbrahim(a.s)'nin şeriatı arasında paralellik kurmasıdır. Namaz ve kurbanın bütün temeli İbrahim (a.s)'in şeriatında toplandı. Allah (c.c) İbrahim (a.s)'nin diliyle Kur'an'da şöyle buyuruyor: 

"Rabbim beni ve zürriyetimi namaz kılanlardan eyle." Bunlar İbrahim (a.s)'nin sözleri ve çocuklarını düşünürken kurban edilmek isteyeni de düşünüyor. Bütün hüküm İbrahim (a.s) ile kısa ve öz bir biçimde açıklandı. Ayrıca biz bu yüzden Hac'da daha fazla namaz kılıp zikir çekiyoruz. Namazla başlayıp kurban ile bitiriyoruz. Biz İbrahim (a.s)'ın şeriatını yerine getiriyoruz. Bu yüzden Allah (c.c) Peygamberimiz (s.a.v)'e bu ayetle O'nun şeriatının İbrahim (a.s)'ninkiyle tamamen bağlantılı olduğunu öğütlüyor. 
ve İbrahim (as)'a aslında oğlunu kurban etmesi emredilmişti; senden daha azı istendi. 
İbrahim (a.s)'den istenen hakkında biraz düşün ve sadece senden isteneni yerine getir. Ayrıca sen Allah'ın her şeyi, hatta en zor şeyleri bile kendisi için kolaylaştırdığı Millet-i İbrahimdensin. Rahat ol ve İbrahim (a.s)'nin şeriatını yerine getir. Dışarıda seni rahatsız edip gürültü yapan, ve sözlerini her duyduğunda sana acı veren kişiye gelince, -Bazen sözler dayaktan daha fazla incitir.- Ne olacak ona? Sana karşı çıkan, senden nefret eden, ki bu nefret düşmanlıkla bir arada yani birine düşmansınız ve tamamen nefret ediyorsunuz. "Soyu kuruyacak olan yan taraftaki kişidir. Onun hakkında hiç endişelenme. Ona beddua bile etme, onun hakkında kötü düşünceler bile gelmesin aklına. Beyninde ve kalbinde seni inciten insanlar için yer işgal etme. Boşver, onlar buna değmez. Onlarla uğraşmak zorunda değilsin. Zorunda olduğun şey Allah'ın doğruladığı şeyleri yapmaktır. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 

Sen sadece bu kısmı hallet. Geri kalanı ile Allah ilgilenecek. Allah'ım beni bu adamdan kurtar demek zorunda bile değildi. Bundan dolayı Allah O'na sahip çıktı. Hatta o kişi hakkında tamamen bir sure indi. (Tebbet Suresi). Kevser Suresi'nin son ayeti Ebu Leheb için yeterli olabilirdi. Ama hayır, başka bir sure bu ayetin de ötesindeydi. 
Bunların hiçbiri Peygamber (s.a.v) istediği için değildi. Peygamberimiz (s.a.v) kimsenin zarar görmesini ya da intikamının alınmasını istememişti. O alemlere rahmettir. Ama Allah (c.c) O'nu he halükarda koruyor. Onu korumak için her şeyi yapıyor. Buradan öğrendiğimiz şey, bizim nasıl idare edeceğimizdir. Hepimizin yaşadığı sıkıntılar, üzüntüler, yaşadığı zorluklar var. Bu tarz durumlarda bu sureyi okumalı ve verilen nimetin tamamı hakkında beynimizi yormalıyız. Rasulullah'a (s.a.v) verilen nehir sadece O'na verilmemişti. Ümmeti de ondan içecek. O'na verilen nehir aynı zamanda 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bize verildi. O'na inen Kur'an sadece O'na inmedi. Dolayısı ile bize de verildi. Ceza gününde kendisine verilen derece, Makam-ı Mahmud sadece O'na mı verildi? Bu konumu kimin lehine kullanacak? Bizim lehimize. Sureyi okuduğunuzda size Rasulullah'a (s.a.v) verilen bütün iyiliklerin, sonunda sizin hayrınıza olacağı hatırlatılıyor ve bu öyle bir iyilik ki karşılığını asla veremeyiz. Ve son derece memnun oluruz. Kederimiz de azalmaya başlayacak ve ortadan kalkacak. Üzüntümüz tebessümle yer değişecek. Allah bu harikulade surenin bir sonucu olarak bütün Müminlerin kalplerini ve yüzlerini güldürsün. 
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